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OEGSTGEEST - In de rubriek Uit de Kunst komen artistieke inwoners van Oegstgeest aan het woord 
en in beeld. Zij vertellen onder andere welk kunstwerk dat zij zelf hebben gemaakt, hun favoriet is.

De aquarellen van Marc Spijker waren enige tijd te bewonderen in de Openbare Bibliotheek van 
Oegstgeest. Mooie verstilde landschappen zonder mensen. Een gesprek over de invloed van zijn jeugd 
op zijn verdere leven en de liefde voor natuur, wiskunde en de schilderkunst. Tekenen en schilderen zat 
er al jong in bij Marc Spijker. Hij stamt uit een kunstzinnige familie. Grootvader van moederskant was 
de Belgische schilder Joseph Grégoire Boúúaert. Zijn vader was een verdienstelijke amateur-schilder. 
Zijn moeder tekende, haar broer ook en een kleinzoon van die broer is striptekenaar. Een jeugd in het 
teken van schilderen en het praten er over. 

Droog brood

'Ik tekende aan de ene kant van de tafel, mijn vader aan de andere kant. Ik weet nog dat mijn vader 
met grote halen werkte en daarbij vaak rechtop stond. Onbewust heb ik veel van hem overgenomen, 
want ik doe het ook zo. Thuis was het onderwerp van gesprek vaak het schilderwerk van mijn vader. 
Mijn moeder had er kijk op en leverde commentaar.' Ook al tekende de jonge Marc veel, een opleiding 
tot kunstenaar kwam niet in zijn hoofd op. Hij herinnerde zich de woorden van zijn moeder: 'Een 
beroep als kunstenaar? Daar verdien je geen droog brood mee'. Op school deed de latere hoogleraar 
het aanvankelijk bepaald niet goed. 'In de derde klas van de lagere school bleef ik zelfs zitten. Het 
gymnasium ging eerst ook niet geweldig. Ik deed liever andere dingen. In de eerste klas tekende ik een 
ontwerp voor de voorpagina van de schoolkrant en die werd uitgekozen. Toen ik op school Marijke - 
mijn vrouw - ontmoette, ging ik pas werken en hoge cijfers halen.' 

Intrigerend

Marc Spijker werd een serieuze student en bracht het tot hoogleraar in de wiskunde in Leiden. De stad 
waar hij opgroeide tot hij in 1970 naar Oegstgeest vertrok. 'Wiskunde is geweldig. Het is geheimzinnig, 
intrigerend, een wereld vol schoonheid. Nu ik gepensioneerd ben ga ik nog steeds iedere ochtend naar 
het Mathematisch Instituut.' Zijn baan nam hem volledig in beslag, hij schilderde in de vakanties en als 
iets hem trof. Dat veranderde zo'n tien jaar geleden. 'Het schilderen werd intensiever. Toen ben ik ook 
een cursus gaan volgen. De Leidse schilder Peter Duivenvoorde was een voortreffelijk docent. Ik ben 
hem bijzonder dankbaar. Hij was uiterst kritisch en bevorderde een losse stijl en gedurfd verfgebruik.' 

Tegenwicht 

De oud-hoogleraar formuleert bedachtzaam maar is stellig in waarom hij aquarelleert: 'Olieverf is 
steeds te verbeteren en als Pietje Precies blijf ik dan verbeteren. Met een aquarel kan dat niet. Het is 
een tegenwicht tegen de preciesheid van de wiskunde.' Naast zijn hoofdbezigheden wiskunde en 
schilderen, is hij ook graag buiten. 'Ik houd van de natuur, dat komt ook terug in mijn werk. In de 
natuur vind ik rust en iets wezenlijks van het leven.

Wat me trekt waneer ik buiten schilder, is de stilte en het verstilde. Ik streef geen illustratie na, ik wil 
een suggestie wekken. Van heel dichtbij, zie je in mijn aquarellen geen bladeren, van een afstand 
wordt het een boom. Ik suggereer een bos.' Zijn schilderijen zijn niet zo vaak te bewonderen, want: 
'Exposeren is veel werk. Je moet uitzoeken wat naast elkaar hoort. Ik ben er nu eenmaal ermee behept 
dat ik wàt ik doe, ook goed wil doen. Maar het hangt er mooi en nu ben ik er tevreden over.'

In een album bewaart hij de herinneringen aan vroeger zoals de tekeningetjes die zijn 'bonpapa' voor 
hem als kind maakte. En nu maakt hij ze zelf voor zijn kleinkinderen. En de kleinkinderen tekenen ook. 
Een familietraditie die zich voortzet.
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